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Eerste Paasdag 2026

JEZUS TOONT OP EERSTE PAASDAG ZIJN WONDEN

Johannes 20, vers 1 t/m 10 en 19 t/m 23

	
Hoe zouden mensen jou, u, omschrijven? Waaraan ben je te herkennen? Die verlegen man? Of die spontane vrouw? Of herkennen mensen u van misschien een handicap, of een ander specifiek iets wat bij u hoort? … Weet je waar de discipelen, de leerlingen van Jezus de Heere Jezus aan moesten herkennen, toen Hij uit de dood was opgestaan? Jezus zei tegen hen ‘Vrede!’ en daarna toonde Hij hen Zijn wonden. Die wonden in Zijn handen en die wond in Zijn zijde. Als Jezus voor de eerste keer weer aan Zijn discipelen verschijnt, na alles wat er was gebeurd in de laatste dagen - ter dood veroordeeld en gekruisigd, gestorven en begraven – het eerste wat Hij hen dan gelijk laat zien, dat zijn Zijn wonden. Over dat bijzondere zal de preek gaan. 

[image: 手のひらに刻みつける]Jezus toonde Zijn wonden, de wonden van de kruisiging. Met het gekruisigd worden werden soms spijkers gebruikt om je aan het kruis vast te hangen. Gruwelijk: spijkers in je voeten en handen, of je polsen. Maar Jezus had nog een andere wond en daar heeft alleen Johan-nes ons over verteld: die wond in zijn zij. Die wond die was ontstaan doordat een Romeinse soldaat met een speer in Jezus zijde stak, zo richting Zijn hart. Zodat Jezus echt dood zal zijn, als Hij al niet dood was. Maar Jezus was toen al gestorven. Nu, die wonden dus.
Ik vind het wel heel apart, want met Pasen vieren wij toch dat alles nieuw geworden? ‘Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan?’ Dat wil ik u inderdaad verkondigen, maar ondanks dat alles met Pasen nieuw is geworden, waren aan Jezus’ opstandingslichaam nog steeds Zijn oude wonden zichtbaar. Hoe zit dat? 

Ik denk niet dat deze wonden er nog zaten, alleen met het doel dat de discipelen dan konden weten dat het echt Jezus was. Ja, die wonden zouden hen vast hebben geholpen om overtuigd te raken dat het Jezus was. Maar Jezus had Zichzelf ook op andere manieren kunnen legitimeren. Bijvoorbeeld door de namen van de discipelen te noemen, zoals Hij Maria bij haar naam noemde. Of door geschiedenissen met hen op te halen die ze samen hadden meegemaakt. Dan zouden zij ook wel hebben begrepen dat deze Persoon Die hier opeens verscheen echt hun Meester en Heer was. Ik denk dat die wonden nog een diepere betekenis hebben. Die wonden laten ons zien dat Jezus na de opstanding nog steeds Dezelfde is. De Jezus van Goede Vrijdag, de Jezus Die zoveel heeft geleden en alles van ons heeft verdragen en gedragen… en de Jezus van Eerste Paasdag zijn geen twee persoon-lijkheden, geen ‘oude mens’ en ‘nieuwe mens’, ‘Jezus voor’ en ‘Jezus na’… nee, Jezus is Dezelfde, de Zoon van God met wonden. Wij geloven dankzij Pasen in een God met wonden. 
Nou, deze vreemde zin moet u maar onthouden, ik zal daar straks nog iets over vertellen. 

Eerst twee andere dingen, waarom ik het zo mooi vind dat Jezus hier Zijn wonden gelijk laat zien. Jezus wil daar volgens mij ook mee laten zien: ‘zie je wat er allemaal is gebeurd?’ 
Ik moet denken aan mensen die ik in het ziekenhuis heb bezocht en die mij soms hun operatiewond laten zien. Of hun arm die helemaal blauw was geprikt. Mensen willen dit soms graag laten zien, om te laten zien wat voor iets heel groots zij hebben meegemaakt. Hoe heftig het is geweest. Of: hoe fijn het is dat de operatie nu achter de rug is: ‘de wond is er nog, maar het is allemaal mooi dichtgemaakt hè?’ Nou, zoiets laat Jezus volgens mij nu zien: kijk eens wat er allemaal is gebeurd… maar het is nu klaar! De operatie is achter de rug. Ja, de grootste reddingsoperatie ooit voor deze wereld is achter de rug. Het is volbracht: kijk maar, zie Mijn wonden.  
Ik wil u en jou aanmoedigen: zullen wij in gedachten steeds weer naar die wonden van de Heere Jezus willen kijken, die Hij nu aan Zijn discipelen liet zien? Hij wil ze je zo graag laten zien. Gelijk al bij binnenkomst liet Jezus Zijn won-den zien: om ons te laten beseffen hoe diep Hij is gegaan voor de wereld…, voor jou… Kijk eens: voor jou. … Ik denk dat dit je kan helpen om met jezelf om te gaan in alle mogelijke worstelingen, frustraties, in alles wat je nog niet hebt bereikt misschien, of waarin je steeds jezelf tegen bent gekomen. Kijk naar die wonden: zoveel ben je Hem waard! Die ingrijpende operatie met Pasen was bedoeld voor jouw herstel, uw genezing, jouw leven. En als je naar die wonden kijkt, dan helpt het je misschien ook om in deze wereld te staan, om niet depressief te worden van het hele wereldgebeuren, of gelaten, passief. De diepste reden waarom ik hoop heb en waardoor ik staande kan blijven in alles wat er in deze wereld gebeurt, dat is omdat deze wereld geliefd is. Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven… Zo lief heb Ik deze wereld, zegt Jezus, kijk maar!  

Dat kijken naar die wonden is ook wel heel confron-terend hoor… Ik moet denken aan regels uit een oud gezang ‘ik sloeg Hem al die wonden, voor mij moet Hij daar staan; ik deed door mijne zonden, Hem al die jamm'ren aan.’ Blijkbaar moest het zo diep gaan voor deze wereld. Blijkbaar moest het voor mij en u en jou zo gebeuren dus. Niet alleen vanwege alle misdadigheden op de wereld, maar ook vanwege jouw wegkijken en mijn  passief blijven… En ook: het God-op-een-afstandje-laten en Hem niet het centrum van je leven laten zijn. Daarom moest het zo diep gaan…! Confron-terend om steeds weer die wonden te zien. Je voelt het gewoon pijn doen in je eigen lijf als je naar zulke wonden kijkt, toch? Maar het is volbracht. Kijk maar. 
Dus: gaat er bij jou weer een wond open…, heb je weer schrammen opgelopen of anderen pijn gedaan, of ben je ondanks de pijn in je relatie met God gewoon doorgelopen? Sta even stil, er groet je Iemand (‘vrede!’) en Hij wil zo graag Zijn wonden aan je laten zien. Voor jou. 

Als je zo naar die wonden kijkt, dan krijgt dat woord ‘vrede’ ook een diepere klank. Jezus groette hen bij binnenkomst met het woord ‘vrede’. Nu, eigenlijk is ‘vrede’ een heel gewone groet in Israël. Nu nog steeds in het Midden-Oosten: Shalom! Of: salam aleykoum. Maar als je in geloof naar die wonden kijkt, dan mag het dus echt vrede voor je zijn. Ook al bevind je je midden in een oorlog. Ook al is er nog zoveel herrie om je heen en in je hoofd of je hart. Ook al zijn er nog zoveel vijanden, vijanden die je van God willen lostrekken…, verleidingen, twijfels, onrust, zorgen, stress, onzeker-heid.  ‘Vrede’, zo groet Jezus ons. En elke zondag mag de voorganger het je namens Jezus nazeggen: ‘genade zij u en vrede’. Het is vrede. Kom maar. Het is volbracht. Ik heb alles gegeven om je Mijn vrede te geven. Vrede van God. Vrede met God. … Heel mooi: Jezus had het al voor Zijn sterven beloofd aan Zijn leerlingen (Johannes 14, 27): ‘vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden’. 
 
Ik denk ook aan nog iets anders, nu Jezus ons op Eerste Paasdag Zijn wonden laat zien. Die wonden zijn ook een teken van overwinning.  Als een gewonde soldaat komt Jezus de overwinning aanzeggen: ‘Ik heb alles van Mijzelf moeten geven in de strijd, maar de vijand is verslagen.’ Dus als je aan Jezus’ wonden denkt hè, als je er in gedachten naar kijkt (en dat moet je dus maar steeds echt doen), dan mag je ook steeds tegen jezelf zeggen: Hij heeft de overwinning behaald. Hij heeft zo hard gevochten door Zichzelf alles te laten aandoen. Hij heeft zo enorm gestreden door te zwijgen en Zich te laten bespotten. Hij heeft overwonnen door te sterven. Maar het is nu beslist. Het is voorbij met de macht van de satan! Het is voorbij met de macht van de dood! Het is voorbij met de macht van de zonde! Het is voorbij met die alles kapotmakende machten! Ja, ik zeg dat nu dapper, terwijl ik nog steeds schrik van alles wat er gebeurd en terwijl ik zie hoe veel mensen nog zo diep moeten gaan en ik daar soms helemaal niets van begrijp… en terwijl ik maar met mijn eigen zonden en zwaktes blijf worstelen. Maar toch houd ik mij vast aan de overwinning. Niet omdat ik alles als zo vredig ervaar en het zo rustig is in en om mij heen, maar omdat ik naar die wonden kijk, die Jezus ons vandaag laat zien. Het is voorbij! Er zijn diepe wonden geslagen, maar de strijd is beslist. Want Jezus staat hier voor hen. Christus in ons midden. En uiteindelijk kan niets ons scheiden van de liefde van Christus, zegt Paulus. Paulus roept de overwinning uit, in alle strijd die hij moest ondervinden en waar hij doorheen moest (Romeinen 8): Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overge-geven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (…) 38Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.
Nu wij zo naar die wonden blijven kijken tijdens de preek, vind ik die heel gewone groet van Jezus - ‘vrede’ - eigenlijk steeds mooier klinken. Ik hoor daarin dat het vrede mag zijn met God. Dat de reddingsoperatie geslaagd is en dat ik daar steeds weer naar terug mag. En ik hoor daar ook in dat er een uiteindelijk vrede ophanden is…, want de beslissende strijd is gestreden. 

Maar nu weer terug naar wat u en jij moesten onthouden, weet je het nog? Onze God heeft wonden, zo zei ik. De opgestane Heer, die zonde, duivel en dood heeft verslagen laat hier aan discipelen niet Zijn wondermacht zien, Zijn Goddelijkheid, Zijn eer…, maar Zijn wonden. En dat is om nog een andere reden heel belangrijk voor uw en jouw geloof, ik ga dat uitleggen:
Ik heb een paar jaar geleden in een preek eens een verhaaltje over Sint Maarten genoemd. De duivel wilde op een keer Sint Maarten bedriegen of verleiden door in de gedaante van Christus aan hem te verschijnen. Maar Sint Maarten trapte daar niet in. Hij liet zich niet voor de gek houden. Want weet je wat Sint Maarten deed? Hij vroeg aan deze verschijning: ‘waar zijn jouw wonden?’ En toen moest de duivel afdruipen… Want Sint Maarten geloofde alleen in een Heer met wonden in Zijn handen en Zijn zijde. Nu dit klopt: op Eerste Paasdag waren die wonden van Jezus’ kruisiging er inderdaad nog steeds! En als wij met Johannes in het boek Openbaring een stukje in de hemel mogen kijken, dan zien wij precies hetzelfde. Johannes zag het Lam op Zijn troon. Prachtig, beeld voor Christus, de Overwinnaar! Maar hoe noemde Johannes dat Lam? Het Lam, staande als geslacht. Het is lastig om je daar een concrete voorstelling van te maken, maar het Lam vertoonde in de hemelse heerlijkheid nog steeds de kenmerken van Zijn slachting. 
Wat heb je hier nu aan voor uw en jouw geloof? Nu, ik weet niet wat voor beeld je van God hebt, maar vaak denken wij bij God volgens mij aan een volmaakt Wezen. Een en al goedheid, heerlijkheid, schoonheid, vreugde. (Klop toch?) Ik ga niet zeggen dat dit niet klopt hoor, zeker niet. Maar met zo’n beeld van God kom je soms in de knoop, want als je in zo’n volmaakte God gelooft, hoe kan het dan zijn dat de wereld zo’n dramatische chaos is? ‘Waar is God dan?’, zo vragen mensen je misschien wel eens kritisch. Wat moet je daar nu op antwoorden? ‘Alle ellende komt door de zonde’. Maar of je daar alle vragen mee oplost? … Weet je: misschien moet je je beeld van God wat bijstellen. Ja, wel vasthouden hoor: God is goed, volmaakt, heerlijk, schitterend… Maar hier op Eerste Paasdag zien wij God vanaf een heel andere zijde. Wij zien een verwonde zijde. De wond in de zijde van Jezus. En Jezus had gezegd: ‘Wie Mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien,’ Dit is dus uw en mijn God. … ‘Mijn Heer en mijn God’, zo zal Thomas later uitroepen als hij ook Jezus’ wonden mag zien.  
Onze God herken je aan Zijn wonden… En dat is iets heel anders dan wat wij van de goden van andere religies en ook van alle goden en sterren van deze tijd zien. In deze wereld gaat het vaak om macht en invloed. Kunnen en kennen. Het perfecte plaatje. Terwijl wij allemaal weten dat het eigenlijk niet klopt en niet mogelijk is, blijven wij maar druk om het perfecte plaatje te krijgen. Maar wat gaan er een verwondingen onder al die camouflage van ons schuil. Wat is er een hoop kapot. Met als gevolg dat veel mensen ook met hun geloof in de knoei komen, want waar is die volmaakte God en die volmaakte wereld nu? Nu, die volmaakte God, de Vader van Jezus Christus – verschijnt niet in ons midden als het perfecte plaatje. De Bijbel vertelt ons sowieso al dat God Die Zich vaak laat zien in voor ons tegenstrijdigheden, onbegrijpelijkheden, heftige emoties… en hier met Pasen: wij zien in Christus onze God met wonden. 
God was op dat moment niet te vinden in het paleis van Jeruzalem, maar op Golgotha. Jezus verbleef niet een weekendje in Dubai, maar was van vrijdag tot zondag in een graf. Onze Heer deed niet mee aan een total make over, maar bleef de wonden dragen die Hij had. En daardoor is jouw en mijn geloof ook nooit een logisch kloppende theorie, een mooi plaatje, een altijd gerust-stellende gedachte…, nee geloven dat blijft worstelen, omgaan met het lijden, staan in de gebrokenheid, leven met onbeantwoorde vragen, zelf opstaan tegen het onrecht en dragen, … Jezus volgen, met wonden en al. 

Jezus toont ons Zijn wonden. Zo laat God Zich zien. En - dat is het laatste wat ik nu wil delen met u en jou: zo stuurt Hij ons vervolgens tijdens de Paasdagen ook op pad. Eigenlijk is het heel apart als je het zo leest: Jezus verschijnt na Zijn sterven en opstaan aan de leerlingen. Nou, dan heb je toch enorm veel te delen lijkt mij! Maar het enige wat wij van deze ontmoeting krijgen te horen is: Jezus toont Zijn wonden, Hij zegt ‘ontvang Mijn Geest’ en Hij stuurt Zijn leerlingen eropuit: ‘zoals de Vader Mij zond, zend Ik ook u’. 
Wat moeten zij dan gaan doen? Nu, ze krijgen een volmacht mee: ‘als u iemand zonden vergeeft, dan worden ze vergeven; als u ze hem toerekent, dan blijven ze hem toegerekend’. Dat ga ik nu niet allemaal meer uitleggen, maar in ieder geval: zij mogen dus delen in Jezus’ zending. Jezus is door de Vader gezonden – zo begon Johannes zijn Evangelie prachtig – en nu aan het einde van het Johannesevangelie horen wij Jezus zeggen: ‘zoals de Vader Mij zond, zend Ik ook jullie’. Jezus’ leerlingen delen vanaf nu in Zijn  zending. Zij mogen, of beter: zij kunnen niet anders dan in deze beweging meegaan, de beweging die uitgaat van de Vader en de Zoon. Jezus neemt ons met Pasen mee, mee op weg. Want het is de bedoeling dat op deze weg steeds meer mensen vergeving van zonden vinden. Dat mensen God leren kennen en zichzelf leren kennen en in staat zullen worden gesteld om het verleden achter zich te laten en als nieuw op de toekomst te richten. Toen Jezus tot deze wereld gezonden werd, kwam de waarheid aan het licht. Leerden mensen in Hem de waarheid en het leven kennen. Ontdekten zij zichzelf in dat licht van God. Maar ook kozen mensen er helaas voor om in het duister te blijven dwalen. Was het blijkbaar gemakkelijker om in schijnwaarheden te blij-ven geloven dan je leven open te stellen en over te geven aan deze Heere. Nu deze beweging moet doorgaan. Het moet na Pasen moet verder gaan. Jezus neemt Zijn volgelingen mee in Zijn eigen zending. Dus met dat wij hier Pasen aan het vieren zijn, worden wij tot zendelingen gemaakt: ‘zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook jullie.’ Om te getuigen. Om licht te brengen in de duisternis. Om iets van het Licht der wereld te laten stralen. Bij jullie, door jullie heen, door jullie woorden en daden vallen de beslissingen. Gaat heen!

Als gemeente worden wij uitgezonden om te delen in Jezus’ zending, om – met een ander beeld - hier op aar-de nu Zijn lichaam te vormen, het Lichaam van Christus. Wij ontvangen Zijn Geest – ‘ontvang Mijn Geest’, zo zei Jezus – en vormen Zijn Lichaam – Lichaam en Geest – om Zijn zending voort te zetten. Maar…  dan zullen ook wij die wonden hebben te dragen van Zijn lichaam, denk ik. Want anders zijn wij niet echt het lichaam van de Heere Jezus, zou Sint Maarten zeggen. Sint Maarten herkende Jezus aan de wonden op Zijn lichaam. 
Nu, ik vroeg aan het begin van de preek: waar ben jij aan te herkennen? Aan je haar? Of aan hoe druk je bent, of hoe verlegen? Maar weet u wat ik hoop? Dat de mensen ons als gemeente, ons als Lichaam van Christus, zullen herkennen aan de wonden van de Heere Jezus. De wonden die Hij na Pasen heeft getoond. Dat zij ons als volgelingen van Jezus, als Lichaam van Christus zullen herkennen aan onze bereidheid om te lijden, te dragen, met de mensen mee te dragen. Dat wij de pijn van de wereld met ons mee-dragen. Dat wij daarbij bereid zijn om geraakt te worden door haatreacties, door grapjes, door tegenstand, door vervolging. Dat wij tegen alles in blijven getuigen. Paulus, een van de belangrijkste getuigen denk ik, heeft het er in een van zijn brieven zelfs over dat hij de littekens van Jezus meedraagt in zijn lichaam. 

Ik vat samen: 
Jezus toont op Eerste Paasdag gelijk bij binnenkomst Zijn wonden. Als teken dat het werkelijk vrede is. De werkelijke vrede is gebracht. Vrede met God. Nu: altijd daar naar blijven kijken. 
Zijn wonden tonen ons ook dat de allesbeslissende strijd gestreden is. De bevrijding is definitief zeker. Dood, duivel en zonde… ze hebben niet meer het laatste woord over uw en mijn leven, over deze wereld. 
En zo stuurt Hij met de wonden in Zijn handen ons er op uit: ‘zoals de Vader Mij zond, zend Ik ook u’. Wij mogen nu Zijn lichaam zijn. Zijn lichaam dat Zijn wonden en littekens, draagt. De gemeente deelt in Zijn zending. Deelt in Zijn wonden. Deelt in Zijn liefde voor de wereld. Wij delen in Zijn dragen en verdraagzaam-heid. Zijn dienen en Zichzelf geven. Zijn getuigen en tot een zegen zijn. We hebben daarvoor Zijn Geest gekregen. 
Jezus zendt ons uit. Met Zijn doorboorde handen zegt Hij tegen u en mij: ‘Vrede is er voor jullie. Kijk maar! Ga daarom heen. Zoals de Vader Mij zond, zend Ik ook jullie’. 
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